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Populair

De pijnlijke worsteling die

queer-zijn oplevert

Een vrouw als spil

Een echo uit het verleden

Ontketend

Recent

‘Wij zoeken onszelf’, zegt Simone,

althans: een van de vier spelers

die het personage Simone

neerzetten. Simone is queer in

de jaren 50 van de vorige eeuw.

En probeer dan maar eens jezelf

te vinden. Toneelschuur

Producties maakt met

Jongensuren een breekbare

voorstelling over die zoektocht

naar de eigen identiteit.

Simone is een lesbisch joods meisje uit

Den Haag. Na haar eindexamen, rond

1950, vlucht ze min of meer naar

Amsterdam. Zogenaamd om daar

geneeskunde te gaan studeren, maar ze

vertrekt vooral om onder de

verstikkende invloed van haar

burgerlijke ouders uit te komen. En om

te proberen zichzelf te zijn.

Simone is onvermijdelijk belast met

trauma’s. Als joods kind moest ze

tijdens de Tweede Wereldoorlog

onderduiken zonder haar ouders. En

gay zijn is wel heel ver van de

heersende norm, en van de

verwachtingen van haar ouders.

Daarmee is de worsteling met de

identiteit, met ‘wie ben ik eigenlijk’,

onvermijdelijk een gegeven.

Gender

Het personage Simone is gebaseerd op

de queer auteur Andreas Burnier,

pseudoniem voor Catharina ofwel

Ronnie Dessaur (1931-2002). Die

schreef bijna een plank vol boeken.

Onder andere het autobiografische
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meesterwerk Het jongensuur (1969),

over een joods meisje in de puberteit

dat worstelt met haar gender.

Begrijpelijk dat Burniers werk juist nu

weer in de belangstelling staat.

Jongensuren is uitdrukkelijk geen

toneelversie van het boek. Het stuk is

vooral een biografisch verhaal,

gebaseerd op leven en gedachten van

Andreas Burnier. Het meisje in Het

jongensuur heet overigens wel Simone,

en zo heet het hoofdpersonage in

Jongensuren ook.

Vier acteurs

Zoals gezegd is ervoor gekozen Simone

– afwisselend – te laten spelen door vier

acteurs: Kirsten Mulder, Anne-Chris

Schulting, Lulu Streefkerk en Hanna van

Vliet. Zij spelen beurtelings ook alle

andere personages.

De regieopvatting van Koen Verheijden

is hier dat een personage dat onzeker

is, in alles fysiek schutterig moet zijn.

Dat moet hakkelen, moet struikelen

over woorden en zinnen. De Simones

flapperen met hun ledematen, hebben

moeite met hun blikrichting, behalve

wanneer ze lijfelijk worden met

geliefden.

Verheijdens Simones verven zo rode

rozen rood: zowel in tekst als in

lichaamstaal beelden ze voortdurend

onzekerheid uit. Eigenlijk zit er nergens

commentaar tussen tekst en spel. Die

rechtlijnigheid is jammer, een gemiste

kans.

En voor humor is er ook geen ruimte.

Alle scènes zijn bloedserieus, zelfs die

waarin Simone met een vriendin naar

Abonneren!Parijs gaat en ze daar zingen en dansen

voor een mannenpubliek.

Wanneer Simone een herenkostuum

aantrekt, of wanneer de speler een

mannelijk personage neerzetten, kiest

Verheijden voor een clichématige

masculiene lichaamstaal, met veel

wijdbeens staan, handen in de zijden,

bravourig stemgebruik. Bijna

karikaturaal.

Cirkelvormig doek

Het vermelden waard is het zeer fraaie

en inventieve decor (scenografie: Juul

Dekker) waarin Simones ‘bildung’ zich

afspeelt. Het belangrijkste onderdeel

daarvan is een opgespannen,

cirkelvormig wit doek. Liggend vormt

dat onder andere een soort

circusarena, de lakens op een bed, en

de geïsoleerde omgeving van een

psychiatrische inrichting. Rechtop

staand en scheef hangend kunnen er

namen op het doek worden

geprojecteerd, en het dient om de

eerste seksuele verkenningen van

Simone door te laten schemeren.

Kracht

De kracht van Jongensuren zit hem in

het biografische verhaal en in de

thematiek (tekst: Koen Verheijden).

Andreas Burniers werk is geen

hedendaagse kost (meer), hoewel het

dunne Het jongensuur vroeger op de

leeslijst van veel middelbare scholieren

stond.

Burniers levensloop is eigenlijk weinig

bekend, al is er een biografie over haar

geschreven. Weinigen weten van haar
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leven als ondergedoken joodse kind, of

als gay vrouw die met een man trouwde

omdat dat nou eenmaal zo hoorde.

Overigens verwierf Burnier/Dessaur

behalve als schrijver een zekere faam

als hoogleraar criminologie aan de

Nijmeegse universiteit.

Zinvol is Jongensuren vooral omdat

zichtbaar wordt dat queer-zijn indertijd

pijnlijke worstelingen opleverde met de

eigen identiteit en met de omgeving,

nog erger dan de LHBTIQ+-

gemeenschap vandaag de dag moet

doormaken. Wij mogen denken dat

hedendaagse queer mensen problemen

hebben om geaccepteerd te worden;

zeventig jaar geleden was er voor

genderfluïde mensen simpelweg nog

geen plek.
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